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Bekijk het filmpje van Jaffa Elzas en Mirjam van Emden bij dit boekje: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=51zJ6IHMTz4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dit boekje is onderdeel van het landelijke JELED-NIK leerplan voor joodse 
les aan kinderen vanaf 4 jaar. Meer informatie: www.jeled.net of 
henny@nik.nl 

 
J.E.L.E.D. – Jewish European Learning Experience Dot.net 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heel lang geleden woonde het joodse volk in Egypte. 

Eerst was nog een aardige farao, maar op een dag veranderde dat. 

De nieuwe farao was erg onaardig en gemeen. 

Het was helemaal niet leuk. 

De farao liet joodse volk heel hard werken. 

Ze moesten zware stenen sjouwen. Ze waren slaven. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het werd allemaal nog veel erger. 

De farao zei: gooi alle jongensbaby’tjes in de rivier de Nijl! 

Maar Mirjam verstopte haar broertje gauw tussen het hoge riet. 

Het mandje dreef weg op het water en ze kon er niet meer bij! 

Het werd gevonden door een Egyptische prinses. 

Ze nam het kindje mee naar het paleis en noemde hem Mosjé. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen Mosjé groot was, zag hij iets heel vreemds. 

Er stond een struik in brand. Hij zag vlammen en rook. 

Maar de struik verbrandde niet. 

Ineens hoorde hij de stem van God. 

God zei: Mosjé, ga naar de farao! 

Zeg tegen hem, dat hij het joodse volk moet laten gaan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mosjé ging meteen naar de farao toe. 

God heeft gezegd dat u het joodse volk moet laten gaan. 

Ze hoeven geen slaven meer te zijn. 

En als u dat niet doet, gaat er iets verschrikkelijks gebeuren. 

Dan komen er wel TIEN plagen over het land Egypte. Farao, pas op! 

Maar de farao wilde niet luisteren en zei: ik ben niet bang voor jou! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE EERSTE PLAAG 

 

Eerst werd de rivier de Nijl zo rood als bloed. 

De vissen gingen dood en niemand kon het water drinken. 

Mosjé ging naar de farao.  

Maar de farao wilde niet luisteren. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE TWEEDE PLAAG 

 

Daarna zaten er overal kikkers: in de huizen, in de soep, 

en in het bed van de farao! 

Mosjé ging naar de farao. 

Maar de farao wilde niet luisteren. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE DERDE PLAAG 

 

 

Ineens waren er een heleboel muggen, vlooien en luizen 

Die beten in hun hand, in hun voet…. overal! 

Mosjé ging naar de farao. 

Maar de farao wilde niet luisteren. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE VIERDE PLAAG 

 

 

Wilde beesten liepen door de straten: 

beren, krokodillen en leeuwen. 

Maar de farao wilde niet luisteren. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE VIJFDE PLAAG 

 

Ach, die arme dieren! 

Ze werden helemaal ziek. 

Maar de farao wilde niet luisteren. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ZESDE PLAAG 

 

Iedereen in Egypte kreeg pukkels en bulten 

Ze hadden jeuk en krabden zich de hele dag. 

Maar de farao wilde nog steeds niet luisteren. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ZEVENDE PLAAG 

 

Het ging hagelen en onweren. 

Heel hard en dagenlang. 

Maar de farao wilde niet luisteren. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ACHTSTE PLAAG 

 

Grote zwermen sprinkhanen vlogen door de lucht. 

Ze aten al het eten op. 

Maar de farao wilde niet luisteren. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DE NEGENDE PLAAG 

 

Het werd zo donker, dat je midden op de dag niets meer kon zien. 

Zelf niet als iemand vlak naast je stond. 

Maar de farao wilde nog steeds niet luisteren. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE TIENDE PLAAG 

 

In de huizen van de Egyptenaren werden de oudste jongens ziek. 

Zo ziek, dat ze allemaal doodgingen. 

De farao riep zijn dienaar en zei: laat Mosjé komen. 

Mosjé vroeg of ze mochten gaan. 

En eindelijk, eindelijk luisterde de farao. 

Laat het joodse volk alsjeblieft weggaan! Nu, meteen! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar na een paar dagen kreeg de farao spijt. 

Hij riep: Hoe moet die stad ooit nog afgebouwd worden? 

Hij dacht: we halen het joodse volk nog wel in. 

Zo snel lopen ze niet met al die kleine kinderen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het joodse volk stond inmiddels bij de Rietzee. 

We kunnen niet verder, voor ons ligt de zee! 

Wees maar niet bang, zei Mosjé. 

Hij nam zijn stok en hield die boven de zee. 

De wind blies het water weg  

Er kwam een pad dwars door de zee. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het joodse volk vertrok uit Egypte in een lange rij. 

Papa’s en mama’s, kinderen, baby’s, 

Oude mensen, jongens en meisjes, dieren… 

Ze waren allemaal heel erg blij. 

Eindelijk geen slaven meer! 

Maar vrije mensen, op weg naar hun eigen land. 

 

 



 

 

 

 

 


